
Dag allemaal! 
Ik ben Ita Moel en ik kom uit Oekraïne. Op de familiefoto zie jij mij, met mijn drie broers 
en mijn mama. Ik ben het meisje helemaal links. Mijn papa staat hier niet op omdat hij al 
een paar jaar in Amerika woont. 

Een tijdje geleden had hij genoeg geld gespaard om onze tickets voor de boot van de Red Een tijdje geleden had hij genoeg geld gespaard om onze tickets voor de boot van de Red 
Star Line te kunnen kopen. Hij heeft dat geld opgestuurd naar mijn mama. Zij is onze 
tickets gaan kopen en heeft ons stiekem naar Warschau, in Polen overgebracht. Daar 
moesten we even blijven, want mijn broer en ik hadden een ziekte aan onze ogen: 
trachoom. Na een paar weken konden we met de trein naar Antwerpen. Daar konden we 
eindelijk met de boot ‘De Lapland’ naar New York.

Dan kon ik eindelijk mijn papa terugzien! Maar dat verliep niet echt zoals gepland... Bij Dan kon ik eindelijk mijn papa terugzien! Maar dat verliep niet echt zoals gepland... Bij 
de laatste controle in Ellis Island, New York, moesten we met heel veel mensen door een 
gebouw stappen. Plotseling was ik mijn familie kwijt, en werd ik door een paar mannen 
opzij gehouden! Waar was iedereen?
Wil je weten hoe het verhaal afloopt? Tijdens je bezoek aan het Red star line museum 
kom je het te weten! 

Tot snel! 

 

ss La
plan
d! 

dit b
en ik


